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Karel Joos, Onder druk
 (Houtekiet, 278blz., €19,99).
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“Schrijven... en zweefvliegen!”

Karel Joos
(44) uit Ber-
chem debu-
teerde eind

) meials roman-
\ - ) ~ schrijver met

‘ Onder Druk.

Hoe ziet de zomervakantie er bij
jou uit?

Uit weinig vakantie en veel schrij-
ven! Ik geef beleidsadvies aan be-
drijven over hoe om te gaan met
mediaen politiek en op 15 septem-
ber moet mijn nieuwe non-fictie
boek over lobbywerk klaar zijn om
in januari te verschijnen. Maar
schrijven voelt voor mij ook

wel een beetje aan als vakan-
tie. Misschien laat ik mezelf
tussen het pennen door wel
eens enkele dagen verdwij-
nen in een Europese stad.

Je boek Onder Druk

speelt zich af in Berlijn. Heb je een
bijzondere band met de stad?

Ik ben geboren in Duitsland (in
Soest, nudr), maar was tot vorig jaar
nog nooit in Berlijn geweest. Toen
ik aan Onder Druk begon had ik
voor het verhaal nog geen specifie-
ke stad in gedachten. Parijs vond ik
te groot, Londen te Engels, Ant-
werpen te klein. Geen enkele stad
leek aan het gewenste profiel te
voldoen en mijn verhaallijn ver-
loor daardoor wat aan kracht. Tot
ik op schrijfweek ging met David
Pefko en op Ikaria belandde, een
Grieks eiland. Tijdens de gesprek-
ken met David kwam toen heel
spontaan Berlijn in mij op. Niet
lang daarna trok ik naar
Betlijn en wonder bij won-
derbleekde stadhelemaal te
passen bij de plot en karak-
ters in het verhaal. Ik vond in
Berlijn zelfs alle decors die ik
in mijn hoofd al had verzon-

nen, tot het kantoor van mijn
hoofdpersonage toe.

Lees je zelf veel?

Zeker! Het is een gewoon-
te om eerst te lezen voor ik
aan het schrijven begin.
Het maakt me op een of an-
deremanier creatief en brengt
me ook tot rust, of ik nu een
krant lees, magazines of boeken.
Lezen kan ik overal, maar om te
schrijvensluit ik me het liefstaf van
de buitenwereld. Ik hou nietzo van
schrijven in het gewoel van een on-
bekende stad of op café of iets der-
gelijks. Geef mij maar mijn bureau,
weg van de rumoer en de afleiding.

Zijn er auteurs waar je maar niet
genoeg van kan krijgen?

Ik heb twee boeken van de Ameri-
kaanse auteur James Salter en een
boek van de Russische Isaak Babel
klaarliggen om te lezen. Mensen

zouden meer Russische schrijvers
moeten lezen. Het zit bij ons inge-

bakken dat Russische lectuur
ontoegankelijk en moeilijk is,
maar dat is bijlange niet zo.
Veel verhalen zijn schitte-
rend vertaald — ik denk bij-
voorbeeld aan de boeken
van Nikolaj Gogol - en
bovendien zijn er heel
veel mooie korte Russische
romans.

Wat wil je deze zomer zeker nog
gedaan hebben?

Het hoofdpersonage in mijn vol-
gende boek is een zweefvlieger
en ik vind dat ik dat op zijn minst
zelfook één keer moet ervaren heb-
ben. Tot nu toe stak het weer eral-
tijd een stokje voor, dus hopelijk
komt het er deze zomer toch nog
een keer van. In Antwerpen zijn er
meerdere clubs en in Berlijn is er
ook een beroemde club. Wist je dat

zweefvliegen is uitgevonden door
een Duitser?

Welke romans beveel je aan voor
de zomer!
Onthoezemingen van de oplichter
Felix Krull, van Thomas Mann.
Een viterst vermakelijk en toch ra-
zend slim boek over een buitenge-
woon slinkse jongeman die een
tocht aflegt door Europa. En verder
ook De Tijgerkat van Giovanni
Tomasi di Lampedusa, overhet uit-
eenvallen van de aristocratie in het
Italié van de 19de eeuw. Broeierig,
dramatisch en toch nog grappig
ook!
(Tine Hemeryck/
foto David Plas)

Onder druk van
Karel Joos,
verschenen bij
uitgeverij Houte-
kiet.
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Tussen alles en niets zitten

Berlijn, 2016. Nico is een visionair stadsarchitect
met een zwak voor kunst, mooie vrouwen en zoute
stokjes. Hij is het type man dat alle leugens enrisico's ten
spijtaltijd opzijn beide poot-
jes terechtkomt en op zijn
pad nog eens een schare be-
wonderaars en minnaressen
weet mee te voeren ook. Ge-
maakt voor het succes, agres-
sief en beslist. Nico heeft een
vrouw, een maitresse, een
succesvol architectenbureau
en een kleinschalig maar lu-
cratief handeltje in kunst,
maar zijn ambities zijn nog
steeds niet verzadigd. Wan-
neer de nieuwe burgemees-

de keuzes die we maken

ter Antonia Decker hem aanbiedt haar rechterhand te
worden, ziet hij zijn kans schoon om nog een andere
wens van hem te vervullen: hij wil Berlijn hertekenenen
ontwerpt een ambitieus en experimenteel woonwoud op
een controversiéle locatie. Terwijl hij in de waan is van-
alles op te bouwen, raakt alles rondom hem in verval: zijn
relaties, reputatie en ontsnappingsroute. Je mag nog zo-
veel kennis en onderhandelingstalent hebben, soms is er
alleen maar wat empathie en menselijkheid nodig om de
boel recht te houden en dat is nu net wat Nico lijkt te
missen. Dat auteur Karel Joos kaas heeft gegeten van po-
litiek en beleidsvoering merk je aan zijn schrijven, datnu
eens koelbloedig en kordaat is en dan weer vol passie en
emotie. Beste vrienden zullen Nico en ik niet worden,
maar in dat woonwoud van hem had ik anders wel graag
vertoefd. (th)

Onder druk, Karel Joos, uit bij Houtekiet.
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‘ONDER DRUK’

Karel Joos
(Houtekiet, € 19,99)

Neemt je mee op citytrip
naar Berlijn.

Je reisgezel: stadsarchitect
Nico heeft het allemaal voor
elkaar: een knappe,

infelligente vrouw, een eigen
bedrijf dat prachtige
architecturale projecten
redliseert en als kers op de faart wil de nleuwe_*
burgemeester van Berlijn hem promoveren 1ot
haar rechterhand. Natuurlik zegt Nico
volmondig ja op haar voorstel, want in he:m Iz\:n
moet je risico’s nemen en kansen grljpeﬂ@ L.
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SCHRIJVERS UIT
DE STARTBLOKKEN

lijkt gemakkelijker dan het is. In de reeks ‘Schrijvers uit
de startblokken’ laten we het woord aan vier debutanten.
Antwerpenaar Karel Joos (44) heeft met ‘Onder druk’ zijn

eerste roman uit.

Hoe lang schrijf je al?

Karel Joos (foto): «Ik ben in 2006
met een blog begonnen. Heel
spannend hoor, het besef dat
anderen kunnen lezen wat je
schrijft. Een paar jaar later won
ik een schrijfwedstrijd van het
magazine lrends, en daar is mijn
novelle ‘Zarre en zichzelf® uit
voortgekomen. In 2010 ben ik be-
gonnen aan ‘Onder druk’.»

Kun je de plot in één zin samen-
vatten?

«Als je dat niet kan, scheelt er
echt lets met je boek. Mijn roman
gaat over een man die verloren
loopt tussen passie en ambitie en
in de knoop raakt met zijn enga-
gementen en obsessies.»

Schrijf je fulltime, of heb je ook
cen andere job?

«lk ben zelfstandige en geef ad-
vies aan bedrijven. Een heel in-
teressante job die ook veel tijd in
beslag neemt. Maar ik weet echt
niet of ik beter of meer zou schrij-
ven mocht ik me er volledig op
kunnen toeleggen.»

—

Zit er veel van jezelf in dit boek?
«lk denk dat elke romanschrijver
zijn hele ziel en zaligheid in zijn
boeken legt. Er zit overigens niet
alleen een stukje van mezelf in
mijn hoofdpersonage, maar ook
in elk van de drie vrouwen. Na-
tuurlijk zitten er nog veel meer
andere invloeden in. Allemaal
kleine stukjes en brokjes die van
overal in tijd en ruimte afkomstig
zijn, en die samen een resultaat
opleveren dat voordien niet be-
stond.»

Hoe snel heb je een uitgever ge-
vonden?

«Toen mijn manuscript klaar
was, heb ik een tiental uitgevers
in Belgié en Nederland aange-
schreven. De eerste die toehapte
was Leo De Haes van Houtekiet.
Ik wist dat je vandaag de dag als
romanschrijver een kans van 1 op
400 hebt om een uitgever te vin-
den, dus ik heb behoorlijk zitten
bibberen. Ik heb zeer bewust een
toegankelijke roman geschreven.
Ik hoef dan wel met schrijven
niet in mijn levensonderhoud te

«Wachten op
een uitgever is
best bibberen»

voorzien, ik heb ook geen zin om
romans te schrijven die niemand
leest.»

Heb je tips gekregen van andere
schrijvers?

«Ik heb twee semesters lang één
zaterdag per maand een master-
class gevolgd op de Hogeschool
Amsterdam. We werkten er in
groepjes van vier samen met een
docent aan ons eigen manuscript.
Ook heb ik op het Griekse eiland
Ikaria een workshop gevolgd met
Gouden Uil-winnaar David Pefko.
‘We hebben er vaak tot laat in de
nacht over schrijven gepraat.
Heel verhelderend was dalt.

«Daar heb ik ingezien hoe ik
mijn boek tot een goed einde kon
brengen. Het heeft wel nog een
jaar geduurd voor ik tevreden
was. Het was heel hard werken,
elke avond, elk weekend weer
opnieuw. ‘Easy reading is damn
hard writing’, zei de Amerikaanse
schrijver Nathaniel Hawthorne.»

Hebben lezers je al feedback ge-
geven?

«Ja, ik krijg echt zeer enthousiaste
reacties. Uiteraard zitten daar ook
vrienden en familie bij. Talloze
mensen hebben me al laten we-
ten dat ze mijn boek in één ruk
hebben uitgelezen. Dat is een

Metro’s boekenrubriek i.s.m.

meiedereenleestbe

heel groot compliment voor een
schrijver, natuurlijk.»

Komit er een volgende boek aan?
«Als alles goed gaat komt er eind
2016 een nieuwe roman van mij
uit. De werktitel is ‘Het woon-
woud’. Het verhaal speelt zich op-
nieuw af in Berlijn, en de hoofd-
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rol is voor een nevenpersonage
uit ‘Onder druk’.» (edl)

‘Onder druk’ van Ka-
rel Joos is uit bij uit-
geverij Houtelkiet en
kost 19,99 euro.



